
Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe

Op vrijdag 26 november 2010 wagen 11 deelnemers met zeebenen zich aan een winterse boottocht over de
wadden- en noordzee. Het winterse karakter van deze excursie wordt op de heenweg nog eens kracht bij

gezet door de eerste sneeuwval van deze winter. Even voor 8.00 uur stappen we in de haven van Lauwersoog
aan boord van de nog besneeuwde ‘Dageraad’. Enkele leden maakten deze tocht ook in november 2009 en

aangemoedigd door hun enthousiaste verhalen trok deze excursie meer nieuwsgierigen. De weersverwachtingen
voor deze tocht zien er gunstig uit, met naar verwachting een kalme zee.
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Genietend van een kleurrijke zonsopkomst varen we de haven van Lauwersoog uit. Aan boord begint men direct
met het zogenaamde ‘chummen’: het in stukjes snijden van visafval, dat via een transportband in de zee achter

de boot gestort wordt. Al snel verzamelen zich vele tientallen meeuwen achter de boot en staan elkaar naar
het leven voor een stukje vis. Uiteraard is onze hoop gevestigd op leuke soorten die zich aangetrokken voelen

tot de aangeboden vissnacks.
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Onderweg valt er aan het begin van de tocht nog een winterse bui, maar snel daarna breekt de zon door.
Vanaf de boot probeert één van de mensen van het organiserende Pterodroma-team met een schepnet enkele
bijzondere meeuwen achter en naast de boot met een groot schepnet aan boord te hengelen. Dit lukt niet veel

later, met de vangst van een Drieteenmeeuw. De vogel wordt direct voorzien van een ring en na een
uitgebreide fotosessie weer losgelaten.
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Net ten zuidoosten van Ameland zien we in de verte een Grote jager aankomen, die zich direct mengt in de
grote groep meeuwen achter de boot. Zoals gebruikelijk eist de jager al snel zijn deel van de visvangst op en
moet daarbij de vele aanvallen van de meeuwen zien af te slaan. Wanneer de jager weer is verdwenen kunnen
we niet veel later genieten van een drietal Alken, die op korte afstand van de boot zwemmen. Daarnaast zien
we verschillende groepjes zeehonden liggen op de zandbanken ten oosten van Schiermonnikoog. Ook zijn er

kortstondig enkele Bruinvissen zichtbaar, die af en toe met hun zwarte rugvin boven water komen.
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Eenmaal op de Noordzee is de hogere golfslag al snel voelbaar en neemt het aantal opvarenden met een
zwakke maag zienderogen toe. Één van de hoogtepunten zijn enkele Jan van Genten die een eindje voor de boot
vliegen, waarvan één vogel recht over de boot vliegt en zich laat afzakken. Helaas blijft de vogel de boot niet

volgen, zoals de Genten bij eerdere tochten wel vaak deden. Op de Noordzee is het rustig met vogels en
worden er naast veel Roodkeelduikers en Zwarte zee-eenden weinig bijzondere soorten gezien. Tegen een

fraaie zonsondergang keren we aan het einde van de middag terug in Lauwersoog (foto’s: Bart Stornebrink &
Benno van den Hoek ©).
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Deelnemers excursie (11); Dimitri Mulder, Gert van Veldhuizen, Aad Bijl, Bernhard Spans, Mark Hoksberg, Jan
Nijendijk, Wolbert Hermus, Theo den Hertog, Bart Stornebrink, Milan Stornebrink en Benno van den Hoek .
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